


‘Toen ben ik de hemel ingegaan

En moest mij bij de engelen zetien
Omdat ik was zo'n rare kwast

Werd ik gerekend onder de gekken...

Zo heschreef Tan Viool in een van zijn liedjes zijn eigen hemelgang, niet wetend dat hij hier op

aarde al in het gekkenhuis terecht zou komen. Daaraan ging een lang
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swerftocht vooraf waar-

over bij menig Brabants haardeuur verhalen zijn doorverteld, die icdere winter sterker en fraaicr

werden. Zo kon het gebeuren dat een eenvoudige Batenburgse klompenmaker uilgrocide Lot een

legendarische speelman met een romantisch verleden

JAN VIOOL

DE ZINGENDE ZOUAAF VAN DE MAASKANT

Fanus Kolen

p het spoor gezet door mijn vader zali-

ger, die vaak oude verhalen vertelde uit

zijn en mijn geboorteplaats Tilburg, raak-

te ik nieuwsgierig naar Jan Viool. Ik houd

van volksmuziek en van vreemde types

en bij deze Jan leken die twee samen te
komen. Toen ook nog bleek dat de mysterieuze zanger
geboortig was van mijn huidige woonplaats Batenburg
moest ik daar natuurlijk meer van weten. In Brabant
gaan wel verhalen rond over zijn tijd als zouaaf, maar
over zijn achtergrond is daar verder nauwelijks iets be-
kend. In Batenburg heb ik nog nooit gehoord van deze
wonderlijke man. Hij is daar totaal vergeten. Toen ik me
ging verdiepen in het leven van Nol van Sommere, zijn
‘echte’ naam, zag ik een rusteloze zoeker die zijn verdriet
en verlangen verborg achter een scherm van schelmse
vrolijkheid. De verhalen die over hem nog steeds de ronde
doen bleken veelal door hemzelf in de wereld te zijn gehol-
pen, half waar, half verzonnen, wie kan het nu nog zeggen.
Ik heb geprobeerd een tip van die sluier op te lichten.

JEUGD AAN DE OEVERS VAN DE MAAS.

Arnoldus (Nol) van Sommere werd geboren in Baten-
burg op 7 januari 1842 als zoon van Antoon van Somme-
re (*Batenburg 1813) en Grada Kooymans (*Batenburg
1818). Hij werd geboren in het eenvoudige boerenhuis
dat samen met bijna 2 hectare bouwland in bezit was
van zijn grootvader Willem." Vader Antoon werd er klom-
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penmaker en stichtte er zijn gezin. De kleine Nol, die later
zou vechten in Italié en viool zou spelen in Brabant, werd
dus letterlijk geboren in de schaduw van de Maasdijk (nu
Molendijk 1, hoek Wethouder Bankenstraat).

Al vroeg kwam er een groot verdriet in zijn leven. Kort
voor zijn zevende verjaardag overleed zijn moeder in
het kraambed van haar zevende kind. Zijn vader her-
trouwde twee jaar later met de weduwe Hendrika Aarts
(*Lithoijen 1814) en trok met zijn hele gezin in Oijen bij
haar in, stroomafwaarts aan de andere oever van de
Maas. Daar kwamen er nog drie kinderen bij. De “Baten-
burgse” kinderen van Antoon bleven sterk betrokken
op hun geboorteplaats waar hun hele familie woonde.

Boerderij Laaksestraat 8 (Kooikerhof) (foto: Wim de Valk 1973)



Het geboortefnis van Nol van Sommere aan de Maasdifh nv.a met links de voormalige klompenmalkerii (foto Yola de Lusenel, 2017)

Opa van moederskant Gradus Kooijmans was de kooiman van
de eendenkooi. Hij was bewoner/eigenaar van de boerderij “de
Kooijkershof” die nu nog te vinden is aan de Laaksestraat 8.2

In het bevolkingsregister van Batenburg is te vinden dat groot-
vader Willem in 1850 (het begin van het register) met zijn dan
32 jarige, vrijgezelle zoon Peter aan de dijk woonde. Ook Peter
staat dan te boek als klompenmaker. Willems kleinzonen Jan en
Thomas, broers van Nol, werkten er ook allebei tien jaar lang
tussen 1860 en 1871. We komen er ook de Batenburger Theo
Buijs tegen, die later samen met Nol zouaaf zou worden. Hij was
er als jongeling drie jaar knecht en werkte er later als volleerd
klompenmaker. We kunnen gerust aannemen dat ook Nol een
belangrijk deel van zijn jonge jaren bij zijn familie in Batenburg
heeft doorgebracht, ook al stond hij vanaf zijn 9e jaar officieel
ingeschreven in Oyen. Zijn grootvader en vrijgezelle oom werk-
ten er samen in de kleine werkplaats aan de Maasdijk waar toen
kennelijk ook nog plaats en werk was voor de familieleden van de
overkant. Veel later (op z'n 53e) zou oom Peter nog trouwen en
vijf dochters krijgen, maar Nol had toen de Maaskant al verlaten.

IN HET LEGER

Als een voorbode van zijn latere rusteloze leven meldde Nol zich
zowat op de eerste dag dat het voor hem mogelijk was in janu-
ari 1861 vrijwillig aan bij de nationale militie. Als beroep gaf hij
klompenmaker op. Hij wilde kennelijk meer van de wereld zien
dan de werkplaats van zijn grootvader. Al snel sloeg het noodlot
opnieuw toe. Hij was amper van huis of zijn jongere broer Jacob
overleed plotseling in Batenburg. Dat moet een grote klap voor

hem zijn geweest. In latere tijd kan die in zijn
verhalen vermengd zijn geraakt met het eerde-
re trauma van de vroege dood van zijn moeder.
Dit leidde tot de vrome mythe dat Nol zijn hele
leven worstelde met het grote verdriet dat zijn
moeder tijdens zijn heldhaftige strijd voor de
paus en het geloof zou zijn gestorven.

Maar we lopen op de gebeurtenissen vooruit.
Hoelang Nol feitelijk in actieve militaire dienst
was is niet bekend. Zo'n contract duurde vijf
jaar, maar meestal werd de militair na ander-
half jaar met groot verlof gestuurd en moest hij
daarna beschikbaar blijven en alleen regelma-
tig een paar weken op herhaling komen. Het is
waarschijnlijk dat Nol in die vrije periodes, net
als zijn broers, als klompenmaker bij zijn groot-
vader heeft gewerkt. We vinden zijn spoor ech-
ter pas weer terug na zijn ontslag uit het leger in
februari 1866. Hij blijkt dan weer (of nog steeds)
in Oijen te wonen bij zijn vader en stiefmoeder.
Zijn vijf jaren beschikbaarheid zaten er toen
op en hij kon dus weer gaan en staan waar hij
wilde. Juist in die tijd riep de Batenburgse pas-
toor Coppes jonge mannen op om de Paus in
Rome als soldaat te hulp te schieten. Nol greep
die kans. Hij meldde zich meteen al in februari
als zouaaf®, soldaat in het leger van de Paus. In



Zouaal Hendril van Rooij (bron: stamboom Van Roij of

gencalogiconline.nl)

dezelfde maand vertrokken uit Batenburg de klompen-
maker Theo Buijs, de smid Albert Smits en Hendrik van
Rooij, de huisknecht van de pastoor. Ruim anderhalf jaar
later volgden nog drie Batenburgers hun voorbeeld: de
timmerman Frans Vos, de tuinman Willem de Goeij en de
barbier/kleermaker Herman Arents.* Ze werden ongetwij-
feld als helden uitgezwaaid. In Rome aangekomen lieten
ze zich waarschijnlijk allemaal als zouaaf portretteren,
maar alleen de foto van Hendrik van Rooij hebben we nog
kunnen achterhalen.

Nol wachtte in Rome al snel een bittere slag. Zijn makker
Theo Buijs werd ziek en overleed al na 4 maanden na aan-
komst in Rome in het militair hospitaal aan de pokken.

DE VERLOREN STRIJD VOOR DE PAUS-KONING.

De achtergrond van het vertrek van deze mannen, die
voorheen niet verder kwamen dan Nijmegen, Den Bosch
of Tiel, lag in het verre Italié. Victor Emmanuel II, koning
van Sardinié en diens bondgenoot Garibaldi streefden
naar een verenigd Italié en daar paste geen pauselijk
grondgebied in. Dit betekende een gevaar voor de on-

Kerkelijke Staat in 1860 (hron: Voor Paus en Koning 2015)

afhankelijkheid van de Kerkelijke Staat, waarvan de Paus
de koning was.

Paus Pius IX gaf zich niet gewonnen en vond dat hij een
sterker leger nodig had om zijn grondgebied te verde-
digen. Hij richtte daarom een oproep tot de katholieke
jongeren in de wereld om hem te hulp te komen. On-
der leiding van een Franse generaal werd het “"Regiment
der Pauselijke Zouaven” opgericht, waarin vrijwilligers
uit diverse landen dienst namen. De zouaven werden
genoemd naar een dappere inheemse stam in Alge-
rije. Ook de voor Europese soldaten wat merkwaardige
kleding werd overgenomen van de Algerijnen. In totaal
kende het regiment over de periode 1861-1870 ongeveer
11.000 man, waarvan bijna de helft Nederlanders en Vla-
mingen. Het enthousiasme in katholieke kring voor de
strijd van de Paus-Koning was hier groot, in tegenstelling
tot in de meeste andere landen.®

De zouaven vochten tegen de Italiaanse nationalisten
samen met het Franse leger dat de Paus te hulp was
geschoten. Het meest bekend werd de campagne van



Maas en Waalse zouaven

Er kwamen circa 130 zouaven uit het
landvan Maas en Waal. De meeste van
deze jonge mannen waren weliswaar
goed katholiek (ze gingen op pad met
een verklaring van de pastoor) maar
hadden geen idee van wat er eigenlijk
speelde in Italié. Ze gaven eenvoudig
gehoor aan de pauselijke oproep
die hen via de zondagse preek in
de parochiekerk bereikte. Hun reis
begon meestal in Oudenbosch.
Daar kwamen ze onder de hoede
van een goed georganiseerde keten
van geestelijken die hen over land
naar Marseille en verder over zee
naar Rome begeleidden. De reis
werd betaald met donaties die via
de kerk werden geworven. In Rome
kregen ze een bescheiden soldij.
Hoeveel mannen er uit een dorp naar
Italié vertrokken hing samen met
de bevolkingssamenstelling, maar
werd waarschijnlijk vooral bepaald
door de werfkracht van de lokale
pastoor. De aantallen waren als
volgt: Druten: 14; Puiflijk 11; Wijchen
8 Malden 7; Leeuwen en Batenburg
ieder 6, Altforst en Wamel jeder 5,
Afferden, Beuningen Nederasselt
en Bergharen ieder 4, de overige
dorpen drie of minder.

Schilderij De slag bijf Montelibretti (collectie Zouavenmuseum Oudenbosch)

1876 met de veldslagen bij Montelibretti, Monteroton-
da en Mentana. Bij de laatste versloegen de zouaven,
samen met Franse troepen, Garibaldi verpletterend in
een bloedige strijd van man tegen man. Daarna bleef de
situatie een paar jaar vrij stabiel. Maar later zal blijken dat
met het winnen van een slag nog geen eindoverwinning
is behaald.

DE SCHOONE ITALIAANSCHE

Nol vocht mee in de campagne van 1867. Tijdens de Slag
van Mentana in november werd hij in zijn been getrof-
fen door een kogel en de verwonding was zo ernstig
dat hij lang in een ziekenhuis in Rome moest worden
verpleegd. Hij bleef de rest van zijn leven daarvan last
houden en het was ook aan hem te zien: hij trok met
zijn been, waar hij een latere bijnaam "Manke Nol" aan
overhield. Voor zijn bijdrage aan de strijd kreeg hij het
Mentanakruis en de medaille Bene Merenti.

In maart 1868 liep zijn tweejarig contact als zouaaf af.
Wanneer hij precies terugkwam in Oijen is niet zeker.
Het is heel waarschijnlijk dat hij vanwege zijn verwon-

ding langer in Italié is gebleven. In die warme lItaliaanse
zomer van 1868, die hij doorbracht buiten de barak-
ken van zijn legeronderdeel, zal hij dan ook het avon-
tuur hebben beleefd met de “schoone Italiaansche”
(een verpleegster?) waarover hij later met zoveel pas-
sie verhaalde. Volgens de overlevering heeft hij in die
tijd ook de Florentijnse liederen geleerd die hij, vervuld
van heimwee (en drank, naar verluidt) in de Brabantse
kroegen ten gehore bracht, met prachtige regels als:

E schiudi 'uscio al tuo cantor!
En open de deur voor je zanger!®

Pas in december 1869 blijkt hij weer officieel in Oijen in-
geschreven als klompenmaker. Hij heeft toen misschien
nog gewerkt bij zijn grootvader in Batenburg, maar zijn
liefde voor de muziek moet toen al zijn gewekt. Wij stel-
len ons voor dat hij de lange maanden dat hij herstelde
van zijn verwondingen en weer leerde lopen heeft ge-
bruikt om zich het vioolspel eigen te maken.

Hij bleef niet lang in het koude rivierenland. Ondanks
zijn handicap werd hijin januari 1870 weer goedgekeurd



Mattinata

L'aurora di bianco vestita

Gia l'uscio dischiude al gran sol;
Di gia con e rosee sue dita
Carezza de’ fiori lo stuol!

Ochtend

De witgeklede dageraad

Opent de deur naar de zon;

Nu al streelt ze met roze vingers
De menigte van bloemen!

Commosso da un fremito arcano De hele schepping wordt beroerd

Intorno il creato gia par; Door een wonderlijke trilling

Mi sto qui dolente a cantar. Sta ik gekweld hier te zingen.

Metti anche tu la veste bianca .
Trek je witte jurk aan

E schiudi l'uscio al tuo cantor! ]
En open de deur voor je zanger!

Ove non sei lq luce manca; Waar jij niet bent is geen licht

Ove tu sei nasce famor. Waar jij bent wordt liefde geboren.

Vertaling: Janus Kolen

voor een tweede periode als pauselijk soldaat en ging hij terug naar
Italié. Daar viel echter weinig eer meer te behalen. Het Franse leger
trok zich dat jaar terug uit Italié. De Italianen zagen hun kans schoon
en trokken op naar Rome. De 5.000 zouaven waren geen partij voor
de ruim 60.000 Italianen. De Paus capituleerde en de stad werd in
september zonder veel strijd ingenomen. De zouaven werden naar
huis gestuurd.

JAN VIOOL, DE ZWERVENDE SPEELMAN

Ook Nol kwam na de val van Rome naar huis. Het zal geen glorieu-
ze thuiskomst zijn geweest, het koninkrijk van de Paus was immers
verloren. De datum is niet exact opgetekend, maar wel is een paar
jaar later in het bevolkingsarchief geregistreerd dat hij de Maaskant
voorgoed vaarwel zei in oktober 1873. Hij vertrok toen, 31 jaar oud,
naar Breda. Hij zal na zijn ervaringen in Italié niet meer hebben kun-
nen aarden in de klompenmakerij en zijn heil hebben gezocht in een
andere plaats, in een ander leven. Al een half jaar later (op 8 april
1874) trouwt hij met een Amsterdamse dienstmeid: Cornelia Bakker
(*Edam 1843). In de huwelijksacte wordt Nol voor het eerst officieel
muzikant genoemd. Cornelia bracht een 7 maanden oude dochter mee,
Gerardina’, die in de acte als een kind van hun beiden werd gewettigd.
We zullen nooit weten hoe en waar Nol en Cornelia elkaar hebben
ontmoet en of Gerardina een echte dochter van hem was.

Ook nu sloeg het noodlot weer toe. Het meisje stierf jong, waarschijnlijk
al voor de geboorte van Cornelia’s tweede dochter Maria Gerardina.? Het
gezin woonde in die periode op veel verschillende plaatsen, om zich uit-
eindelijk in 1886 definitief in Tilburg te vestigen. Nol verdiende moeizaam
de kost als reizend muzikant en met kleine handel, zoals de verkoop van
liederen op papier. Hij werd een bekende figuur als volksmuzikant met
bijnamen als Manke Nol, de Fiedelman en Jan Viool. Er doen nog steeds
in Tilburg en omstreken verhalen over hem de ronde, waarin mythe en
werkelijkheid moeilijk te onderscheiden zijn. De publicist en muzikant
Rolf Janssen heeft de moeite genomen om in de archieven onder meer

uit te zoeken waar Jan zoal woonde met zijn
gezin. Hij vond tien verschillende adressen in
Breda, Tilburg en Turnhout (B).

Naar voren komt het beeld van een ruste-
loos leven. Niet alleen werd elke paar jaar
verhuisd, maar Nol was vaak ook langere tijd
niet bij zijn gezin. Zelfs tijdens de geboorte
van zijn dochter Maria verbleef hij voor lan-
gere tijd in Turnhout. Hij ging de kermissen
en jaarmarkten af en speelde in kroegen
en op pleinen en straten. Hij stond bekend
om zijn geestige invallen. Als er iets onver-
wachts gebeurde dan verzon hij direct een
spotliedje, waarna hij rustig verder liep, als-
of er niets gebeurd was. Een paar van die
liedjes zijn overgeleverd en geven een beeld
van zijn gevatheid: zo hoorde hij eens een
"mevrouw” tegen haar dienstmeid tekeer
gaan. Voor de gesloten deur speelde hij:

dat wijf, dat wijf

dat wijf is toch zo kwaad

'k ben bang, 'k ben bang

'k ben bang dat zij mij slaat

Een ander overgeleverd fragment illustreert
op een wat wrange manier zijn moeizame
huwelijk. Zijn vrouw liep eens wanhopig de
deur uit, terwijl ze riep: "Ik ga m'n eigen ver-
doen!”. Nol kwam haar achterna de straat
op. Daar stonden de mensen uit de buurt te
kijken naar wat er gaande was. Hij pakte zijn
viool en zong:

m’n vrouw gaat zich verdoen, verdoen
m’n vrouw gaat zich verdoen

Waarop iedereen in de lach schoot. Cor-
nelia holde beschaamd weer terug naar
binnen, maar Nol bleef staan en zong:

m’n vrouw heeft zich bedacht, bedacht
m’n vrouw heeft zich bedacht

Met een kleine buiging nam hij afscheid van
het “publiek” en liep doodgemoedereerd naar
binnen.’® Dat In deze periode een olieverf-
schilderij'" van hem werd gemaakt geeft aan
dat hij toen een zekere vermaardheid genoot
als Tilburgs “volksfiguur”.

Al die onrust en ook het verleden van haar
ouders met “voorhuwelijkse omgang” hielpen
niet om van dochter Maria een degelijk
katholiek meisje te maken. Toen ze in 1900
in 's-Hertogenbosch trouwde was ze 23 en
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Tekst met muziek M'n vrons gaat zich verdoen (hron: Rolf Tanssen 1954)

hoogzwanger van de 18-jarige sigarenmaker Theo Dani-
els.”? Dat die liefde sterker was dan een enkel slippertje
blijkt echter uit het feit dat het paar bij elkaar bleef en
zes kinderen kreeg. Daarvan trouwden er vijf in Boxtel
en Qisterwijk. Daar kunnen dus waarschijnlijk nog recht-
streekse nakomelingen van de zouaaf gevonden worden.
Het is opmerkelijk (en misschien veelzeggend) dat Maria
in 's-Hertogenbosch tot het eind van haar leven zelfs in
officiéle documenten alleen bekend was onder de naam
van Seumere. Tot op haar bidprentje uit 1960 wordt ze
zo genoemd.

AAN LAGER WAL

Na de dood van zijn vrouw in 1906 raakte Nol aan lager
wal. Hij had toen nog wel een eigen onderkomen op ver-
schillende opeenvolgende adressen in Tilburg, maar hij
zwierf langs de boerendorpen op het Brabantse platte-
land en sliep daar dan vaak in kroegen en schuren. Later
werd hieraan herinnerd in een liedje':

Zeg, witte gij nog van Jan Viool
die langs de deuren liep

en geurde naar ‘n vuil riool

en in de schuren sliep?

Na een vijftal jaren ontfermde de liefdadigheid zich over
hem en werd hij opgenomen in een gesticht voor arm-
lastige bejaarden.14 Op aanvraag van het gesticht kreeg
hij van 1920 tot zijn dood een uitkering van het Onder-
steuningsfonds van de Nederlandse Zouavenbond. In zijn
laatste jaren liet hij zich niet meer zien, zodat men voor-
tijdig dacht dat hij al dood was. Tot iemand er vlak voor
zijn overlijden bij toeval achter kwam dat Nol nog leefde
en daarover publiceerde.’ Hij bleek al jaren, stokoud en
dement, te verblijven in huize Voorburg in Vught, een
gesloten instelling voor geesteszieken. Uiteindelijk stierf
hij daar, 86 jaar oud, zonder bekende vrienden en fami-
lie, op 22 mei 1928, rond de katholieke feestdag van de
H. Dymphna, patrones der krankzinnigen. Hij liet niets
na dan de herinnering aan zijn verhalen en zijn liedjes.
De instelling kende geen enkel familielid aan wie zijn
dood gemeld moest worden. Zelfs de band met zijn
enige dochter en haar kinderen was gebroken.

Een dag na zijn dood wilde de publicist Gerard van Ley-
borgh, gealarmeerd door de recente publicatie en nog
onwetend van zijn overlijden, op bezoek gaan bij de oude
bard. Hij schreef het volgende verslag in de krant'®:

Schilderij van Fan Viool (collectic Stadsmusewm Tilburg)

In de vrede van Christus is ontslapen
MARIA GERARDA VAN SEUMERE
weduwe van
Theodorus Marinus Daniéls

geboren 23 juli 1877 te Tilburg, overleden te
Oisterwitk 4 januari 1960 en begraven cp het
kerkhof van Joannes van Qisterwijk.

Een goede moeder Is even rustig heengegaan
als ze de laatste jaren onder ons heeft doorgebrache,

In de prefatie van de uitvaartmis worat gezegd
dat bij de dood het leven nitet wordt weggeno-
men maar veranderd, en als het aardse huis worde
afgebroken, wordt er in de hemel een ecuwige
woon gevestigd.

Her is waar | Haar stoel bij de kachel is -6 over-
geplaatst naar de hemel, Het leven gaat daar ge-
woon verder. Reeds hier begint de glorie, die we
in de hemel zuilen bezitten. Zij leetde hier al in
rust en tevredenheid. Die intense tevredenheld
kunnen we gerust zien als cen beloning van Ged.
Ze zal echter zeif alleen wel weten wat het ge-
kost heeft die tevredenheid te verkrijgen. Een te-
vreden mens heeft meestal veel met gelatenheid
over zich heen moeten laten gaan.

Moeder, voor U is er weinig wveranderd, maar
voor ons zal Uw stoel erg leeg blijven.

G. Schoenmakers, koster, Qisterwijk.

Bidprentie Maria van Seumere, de dochter van Nol van Sommere,
alias Fan Viool.



“Het was in de dodenkapel even buiten ‘t gesticht. Daar
lag Jan Viool in een sobere kist van zacht hout. Een wit
doodshemd van gelapt, doch zuiver linnen overdekte

t stoffelijk overschot. Z'n hoofd rustte op ‘n eenvoudig
kussen, op z'n borst prijkte een scapulier, ‘'t teken van
Z'n katholiek zijn. Aan ‘t hoofd van de kist t altaar in
treffend zwart, met ‘t kruisbeeld, 't symbool van ‘t doel
van z'n strijden in 't verre Italié. Daar lag Jan Viool, nog
met die sprekende kin, de diepe trekken, ‘t haar grijs en
vol, doch kortgeknipt. 't Moet in z'n tijd een potige kerel
zijn geweest, merkte de broeder die Jan Viool in z'n laat-
ste dagen verpleegde op. Hij was voortaan kinds, maar
2 dingen vergat hij niet, z'n viool en Garibaldi. Wanneer
ik maar riep: fan! Viool! dan streek zijn hand naar z'n
linkerarm als speelde hij viool. Noemde ik de naam van
Garibaldi, dan maakte hij 'n beweging alsof hij ‘'n knots
wilde zwaaien en woedend kwam 't hem over de lippen:
..en dan schoten die verd . . .kerels m'n poot kapot.”
Dat het leven van zo'n man, want de strijders voor Paus
en Kerk zijn toch , kerels” geweest, hier een einde moet
nemen. Gods wegen zijn onnaspeurbaar”.

VAN MENS NAAR MYTHE

Jan Viool had wel degelijk familie toen hij eenzaam in
het gekkenhuis stierf. Zijn dochter leefde dichtbij in Den
Bosch en daar waren vijf kleinkinderen. Er waren zeer
waarschijnlijk neven en nichten bij zijn (half)broers en
-zussen, waarvan we het spoor niet konden terugvinden
(van vaderskant) of niet hebben gezocht (van moeders-
kant). In zijn geboortehuis in Batenburg woonden nog
vier volle nichten (dochters van zijn oom). Door hun blij-
vend ongetrouwde status of hun vrome levenswandel
(niemand kon het mij vertellen) stonden zij later in het
dorp bekend als “de engelen”. Tonia'” stierf in 1974 als
laatste op 98-jarige leeftijd, waarmee de band tussen de
familie Van Sommere en Batenburg voorgoed ten einde
kwam.'® Mogelijk heeft zij haar neef de zouaaf nog per-
soonlijk gekend, maar is het contact gaandeweg verloren
gegaan, zoals met de rest van de familie.

In de verhalen die na de dood van Nol van Sommere
over hem werden verteld, is de tragiek van dit leven
versuikerd tot een romantisch verhaal over een door het
leven geplaagde antiheld. Frank Klaroen publiceerde al
een paar dagen na zijn overlijden als eerste een dergelijk
verhaal in de lokale krant.’ Om met hem te spreken:

“In jan Viool herleefde de oude vedelaar, die muziek
maakte bij alle gelegenheden. Hij vedelde op het bal
der schuttersgilde, bij het inhalen van de oogst, op de
teeravonden der lustige drinkers, bij gouden en zilve-
ren bruiloften en trouwpartijen; hij vedelde ook in de
processie of speelde zijn Ave Maria bij het mirakelbeeld
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S Tonia van Someren

(1876-1974)
(Collectie HBE,

S . §

in de Hasseltse kapel. Als men hem om zijn schoonste
liedje vroeg, speelde hij een Florentijnse serenade die hij
met veel gevoel voordroeg. En als de laatste tonen dan
verstierven, waren er tranen in de ogen van Jan Viool,
die anders altijd zo vrolijk gestemd was.”

Dit verhaal werd later in vele varianten doorverteld. De
liedbundel ‘Den ¢rgel’ van Piet en Leo Heerkens (Tilburg,
1938) bevatte bovenstaand liedje “Zeg, witte gij nog van
Jan Viool". Rolf Jansen componeerde in 1978 een lied ter
gelegenheid van zijn vijftigste sterfdag. Een blad over
volksmuziek, opgericht in 1977, werd naar hem “JanViool”
genoemd. In 1999 werd zelfs een poppenspel in het Til-
burgse dialect gemaakt geinspireerd op zijn leven: “De
Florentijnse Serenade”.*®

LIEDJES TER LERING EN VERMAAK.

De muzikant en publicist Rolf Janssen heeft 1978-1979 in
het heemkundeblad Actum Tillburgis in een aantal
artikelen?” aandacht besteed aan Jan Viool. In die tijd
leefden er nog mensen die zich zijn optreden en liedjes
konden herinneren. Door een oproep aan lezers en
onderzoek in het Tilburgse Archief kwam zo een aantal
liederen aan het licht, die konden worden toegeschre-
ven aan de Batenburgse zanger. We moeten ons daarbij
geen hoge poézie voorstellen. Het zijn simpele deuntjes
met vaak veel coupletten in rijmschema’s als AABB of
ABAB en soms met een terugkerend refrein. De melodie
kan zijn overgeleverd of door de zanger zelf verzonnen, dat
is vaak niet meer na te gaan. Soms wordt in de liedjes een
verhaal verteld met een begin en einde, zoals in "Een kater
en een kat”. Dit verhaalt van een boer die naar de markt
gaat om varkens te kopen, maar zijn geld verbrast aan
drank en lichte dames en dan bij thuiskomst met de
koekenpan op de kop krijgt van zijn vrouw. Ook tot de
verbeelding sprekende misdaden of politieke gebeurte-
nissen werden op die manier bezongen. In een andere
veel voorkomende liedvorm bevat elk couplet een nieuwe

met dank aan Daan Peters)



variant van dezelfde boodschap zoals in het “Liedje van
grootmoeders tijden” waarin op tien verschillende
manieren wordt verteld waarom alles vroeger zoveel
beter was. Een dergelijk lied waarvan zowel tekst als
muziek aan Jan Viool wordt toegeschreven is “Achter de
hemeldeur”. Het eerste couplet luidt aldus:

ach vrienden hoort en luistert naar mijn lied
het is een droom die ik u ga vertellen

ik droomde laatst dat ik gestorven was

ik zag de hemel en de helle

ik zag de rechter in een grote zaal

ik hoorde hem met vele mensen spreken

en om te luisteren naar 't verhaal

heb ik mij achter de deur versteken 2x

In de negen volgende coupletten verschijnen aan de he-
melpoort achtereenvolgens een notaris, een advocaat,
een rijke vrek, een fabrikant, een molenaar, een winkelier,
een grote boer, een politieheer en twee Franse soldaten,
Zij worden allemaal door de hemelse rechter afgerekend
op hun frauduleuze, corrupte en uitbuitende praktijken
en in de hel gestort. Het laatste couplet luidt:

ik had een uur achter de deur gestaan
en dacht dat zij op mij niet zouden letten
toen ben ik den hemel ingegaan

en moest me bij de engelen zetten
omdat ik was zo een rare kwast

werd ik gerekend onder de gekken

doch al wie hier het schoentje past

die mag het dan gerust aantrekken 2x

Dergelijke liedjes zong de Batenburger Jan Viool en hij
begeleidde zichzelf daarbij op de viool. Als hij niet op-
trad verstopte hij het instrument onder zijn lange, nogal
formele zwarte jas, om er plotseling mee tevoorschijn te
komen als zich een geschikte situatie voordeed. Hij stond
er om bekend dat hij aan het instrument allerlei onver-
wachts kon ontlokken, van hanengekraai tot het geluid
van een krachtige scheet. Zijn zwervend bestaan, zijn
sterke verhalen, zijn boertige leut en zijn soms rebelse
teksten vormden samen de mythe die hij rondom zich-
zelf en zijn achtergrond schiep en die tot de huidige dag
standhoudt in het Brabantse land.
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Biografisch cverzicht van de Tilburgse zoeaven, in: Tilburgse zoeaven ten
strijde voor de Paus', in: Tilburg, tijdschrift voor monumenten en cultuur,
jaargang 14 no. 2, oktober 1996.

Piet Lemmers en Rolf van Veen, De zouaven in het Land van Maas en
Waal, in Tweestromenlandreeks no. 18, (Wijchen, 2000).
Bevolkingsregister van Batenburg, Oijen&Teeffelen, Breda, Tilburg, 's-Her-
togenbosch, Roosendaal&Nispen.

Burgerlijke stand van Batenburg en Oijen&Teeffelen.

Kadastrale Kaart Batenburg 1832, Stichting Werkgroep Kadastrale Atlas
Gelderland, (Arnhem 1995).

Nieuwe Tilburgsche Courant (NTC) 1928-1929.

Zouavenmuseum te Oudenbosch.

Rolf Janssen, We hebben gezongen en niks gehad, Muzikanten en liederen
uit Midden-Brabant (Tilburg, 1984).

Voor Paus en Koning, Een korte geschiedenis van de Nederlandse zoua-
ven 1860-1870, Stichting Nederlands Zouavenmuseum, 2e herziene druk
{Oudenbosch, 2015).

Actum Tilliburgis, Tijdschrift van de Heemkundekring Tilborgh.

Wikipedia

Naten:

1 Kadastrale kaart Batenburg 1832, sectie C De Laak no. 27-28-29.
Kadastrale kaart Batenburg 1832, sectie C De Laak no. 41 t/m 44.
Matricule-nummers 2648 (1866-1868) en 9712 (1870)

Meer aver hoe het hen verging is te vinden op
www.rkkerkbatenburg.nl/zouaven.

5 Ook in Nederland waren de meningen over de strijd van de Paus niet
onverdeeld, getuige een passage in het boek van H. Roland-Holst-Van
der Schalk, De Held en de Schare {1920). In dit boek over Garibaldi en
de Italiaanse vrijheidsbeweging schrijft zij over de pauselijke troepen:
"“Vreemde huurlingen, schuim aller naties” {pag. 375). Zij was overtuigd
socialiste!

6 Dit lied, Mattinata, wordt geciteerd in een krantenartikel over Van Som-
meren (NTC 19 mei 1928). Hij heeft dit lied vast gezongen maar niet in
Italié geleerd. Het werd pas na 1900 geschreven en daarna in heel Euro-
pa snel populair door een 78-toerenplaat van Caruso uit 1904. Te vinden
op Youtube.

7 Gerardina werd geboren op 6 september 1873 in Roosendaal, waar-
schijnlijk in een tehuis, In het bevolkingsregister wordt haar moeder aan-
geduid als Cornelia Margaretha Sjourbakker, wonende te Amsterdam.
Omdat het hier een onwettige dochter betrof kreeg Gerardina dezelfde
achternaam Sjourbakker. Waarschijniijk is dit een fonetische schrijfwijze
voor Sjoerd Bakker, de naam van de vader van moeder Cornelia. De ge-
boorte werd aangegeven door de verloskundige.

8 Zijwerd geboren op 23 juli 1877 in Tilburg.

9 Actum Tilliburgis 1979-3. Rolf Janssen maakte ocnder meer deel uit van
een groep die traditionele volksmuziek speelde en Brabantse liederen
zong. Ze brachten in 1979 een plaat uit: “Fluitekruid” (Stoof MU 7455)
waarop een nummer van Jan Viool: 'n kater en n kat.

10 Geciteerd uit: Rolf Janssen a.v.

11 Door sommigen toegeschreven aan Jan van Delft (1879-1952).

12 We vinden hem ook in het Bossche gevangenisregister. Hij zat in 1916
een week voor mishandeling.

13 Het lied is geschreven door Piet (tekst) en Leo (muziek) Heerkens en is te
vinden in de bundel Den drgel (Drukkerij Bergmans, Tilburg, 1938).

14 St Josephgesticht aan de Lange Nieuwstraat in Tilourg.

15 NTC 19 mei 1928. Artikel onder de titel: 'Brieven uit Brussel', gesigneerd
met “N."

16 NTC 5 juni 1928. Gerard van Leyborgh is een pseudoniem voor Lambert
C. de Wijs (1882-1949). Hij schreef na zijn carriére in de Tilburgse tex-
tiel en gemeentepolitiek meer dan 100 artikelen in de NTC, meest over
heemkundige onderwerpen.

17 Haar vader Antoon trouwde pas op zijn 53e zodat er een groot leeftijds-
verschil was tussen neef Nol (1842-1928) en nicht Tonia (1876-1974).
18 Er is nog een grafsteen op het kerkhof van Batenburg voor de zussen

Antonia en Johanna.

19 NTC 24 mei 1928; Frank Klaroen is een pseudoniem voor de journalist
Willern van Mook {1893-1982). Hij schreef met name over folklore en
lokale geschiedenis.

20 Brabants Dagblad 31 december 1999.

21 Actum Tilliburgis nummers 1578-3, 1979-2 en 1979-3. In 1984 publi-
ceerde Rolf Janssen al zijn bevindingen over Jan Viool nog eens samen-
gevat in zijn boek: We hebben gezongen en niks gehad (Tilburg 1984).
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Medegedeeld door mevrouw M. van Grinsven-De Swart,
Appeltern

Veul geschreék en waeinig wol, zé d'n boer, en toe
schoor t'ie z'n vaerke.

Gezegd bij veel koude drukte.

Medegedeeld door |.A. van Gruythuysen, Appeltern
Wijve en hitte zén dinger die stréék bezitte.
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Snijer, snijer, mak m’n boks 'n bietje wijer
Mar mak ‘m nie z0 wijd da ze vaen m'n kont afglijat.

Kleermaker, maak mijn broek wat wijder, maar niet zo wijd
dat hij afzakt.

Braendt 't nog nie?
Is er haast bij?

Medegedeeld door H. Remmits-Basten, Appeltern-Blauwe Sluis
Fluitende vrallie en brullende koei zé zelde goei.

Krimpende winden en fluitende vrouwen zijn niet te
vertrouwen.
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