Op 1juni van dit jaar is het precies 450 jaar geleden dat tewee Batenburgers stierven op het schavot in

Brussel. In hun korte leven ontwikkelden ze zich van jonge pages van de Rooms-Duitse keizer

Karel V tot geharnaste tegenstanders van diens opvolger Philips 11. Dit artikel belicht hun

achiergrond, de wereld waarin ze opgrociden en hoe verschillend de geschiedenis over hen oordeell.

REBELSE JONKERS
DE KORTE LEVENS VAN DE
“KINDEREN VAN BATENBURG”

Fanus Kolen

“Negen vaandels Spanjaarden, bij het schavot geplaatst,
roffelden een stormmars, wanneer een veroordeelde zich
niet aan de biecht wilde onderwerpen. Een geweldige
stormmars werd alzoo geroffeld voor de gebroeders
Batenburg, want zij, met de godsdienst zowel in het hart als
op de lippen, verstoutten zich de zesde Psalm te zingen:
Straft mij niet Heer, in Uw toorn.”

Zo beschrijft de (protestante) geschiedschrijver de laat-
ste minuten uit het leven van de jonkers Diederik (Dirk)
en Gijsbert van Bronckhorst-Batenburg. Twintigers waren
het en liever dan schuld te bekennen, zongen ze als over-
tuigde protestanten een psalm. De beul deed zijn werk
en hakte beide broers het hoofd af.

BATENBURG ALS HUWELIJKSCADEAU

In de vaderlandse geschiedenis zijn deze jongemannen
bekend geworden als “de kinderen van Batenburg”. Zij
waren de jongste zonen van Herman van Bronckhorst-
Batenburg en Petronella van Praet van Moerkerken en
daarmee van hoge adel. Herman, die geboren werd in Stein
omdat zijn vader ook heerste over die heerlijkheid, kreeg bij
zijn huwelijk in 1528 Batenburg als huwelijksgeschenk.

Dit klinkt nu mooier dan het was. Stad, slot en heerlijkheid
werden toen al zo’'n 25 jaar bezet gehouden door de
Gelderse hertog Karel, na een uit de hand gelopen
conflict tussen hem en de Rooms-Duitse keizer. Hermans
familie had Batenburg nog wel in naam te leen van de
keizer, maar woonde er niet en had er feitelijk niets meer
te vertellen. Bovendien waren bij de gewelddadige
overname in 1503 de stadswallen geslecht en het kasteel
en de stad zwaar beschadigd. Herman liet voor zichzelf en
zijn vrouw een nieuw edelmanshuis bouwen in het
centrum van de stad, naast het kapittelhuis (de huidige
“Custerie”). Hij zal toen al geweten hebben dat hertog
Karel bereid zou zijn Batenburg weer aan hem over te

dragen, mits daarvoor voldoende geld op tafel kwam. In
1534 was het zover: Herman kwam toen weer in het volle
bezit van zijn vaderlijk erfgoed en op 4 november van dat
jaar nam hij zijn gerechte plaatsin als heer van Batenburg
tijdens een plechtige inhuldiging voor zijn onderdanen.
Voor Batenburg brak een nieuwe periode aan. Herman
was inmiddels al begonnen met de herbouw van het
kasteel. De oude ringmuur werd hersteld en voorzien van
twee torens en een poort waarboven het wapen Van
Bronckhorst-Batenburg weer prijkte. Ook werd het
woongebouw binnen de ringmuur vernieuwd zodat het
gezin er zijn intrek in kon nemen. Hier werden de jonkers
van Batenburg geboren.

EEN GEFNUIKTE STAD

Toen de jonge Herman en zijn vrouw er zich vestigden
bestond Batenburg uit niet veel meer dan een tweetal
haaks op elkaar staande straten binnen de voormalige
omwalling: de huidige Grootestraat en de Kruisstraat,
die toen tot aan de Maasdijk doorliep. De stad droeg
nog steeds de sporen van de oorlog van 25 jaar geleden.
Een groot deel van de huizen tussen de Grootestraat en
de Maasdijk was toen in vlammen opgegaan en dit
gebied lag nog altijd braak. Alleen de Grootestraat had
nog een min of meer aaneengesloten bebouwing. Hier
stonden herbergen, winkels en een paar kanunniken-
woningen, tussende burgerhuizenvandefunctionarissen
in dienst van de kasteelheer, zoals de schout en de
secretaris. In het centrum van het stadje prijkte een
grote kerk, veel groter dan de huidige, en tussen het
kerkhof en de kasteelgracht was het kapittelhuis met
een schooltje te vinden. Verder was de ruimte tussen de
verdwenen omwalling gevuld met verspreid staande
werkplaatsen, boerderijen en arbeidershuisjes. In de
open ruimte waren boomgaarden, moestuinen en
mestvaalten. Batenburg was de catastrofe van 1503
eigenlijk nooit te boven gekomen. Van een stedelijke



De kasteelruine van Batenburg civca 1820; anoniem schilderiy in bezit van bewoners van Kasteel d’Erp te Baarlo (Bron: Rijksdienst voor
Cultureel Erfgoed). Ongeveer zo kan hel Batenburgse kasteel er hebben witgezien toen Herman de herboue ter hand nam rond 1530. Hel
slot zou daarna nog twee Leer grondig worden vernield, in 1602 door de Staalse troepen en in 1795 door de Fransen.

organisatie kon nauwelijks meer worden gesproken. Het
kasteel stond er al lang onbewoond bij, zodat er geen
hofhouding te onderhouden was. Zonder dat moest de
stad het economisch hebben van haar periodieke
markten en van het voorzien in de behoefte aan
ambachtslieden van haar arme omgeving. Een burgerij
van enige betekenis had zich onder die omstandigheden
niet verder kunnen ontwikkelen. Ook gilden kwamen
niet tot bloei. Dat Herman en zijn vrouw ervoor kozen
om zich na hun huwelijk in Batenburg te vestigen en het
kasteel te herbouwen was daarom een zegen voor de
voorheen zo luisterrijke kleine stad.

RIJKE JONKERS

Dirk en Gijsbert, de “kinderen van Batenburg”, werden
een jaar na elkaar op het kasteel geboren. Zij groeiden
op in een groot gezin. Hun oudste broer Willem was
ongeveer 13 jaar ouder. Verder hadden ze nog een
oudere broer Karel en drie zussen. Het contrast tussen de
sobere “stad” en de rijkdom van de hofhouding op het
kasteel moet kolossaal zijn geweest. De familie Van
Bronckhorst-Batenburg maakte deel uit van de hoge adel
en leefde in een sociale omgeving die heel Europa
omspande. De jonkers gingen al op jonge leeftijd naar het
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DE JONKERS GROEIDEN OP IN
BATENBURG IN EEN GROOT GEZIN.

hof van de Rooms-Duitse keizer Karel Vin Brussel om daar
als page te dienen. Dit hof was toen het centrum van een
wereldrijk. Toen zij nog kinderen waren trouwde in 1549
hun broer Willem en zwoer hij als leenman van Batenburg
trouw aan de keizer. Willem diende daarna als veldheer in
diens leger. Zijn jongere broers hadden dus al vroeg in
hun leven kennis van de wereld buiten Batenburg en
zullen niet erg onder de indruk zijn geweest van wat zij
zullen hebben beschouwd als het “boerendorp” naast
hun kasteel.

EEN NIEUWE TID

Tijdens de kinderjaren van de jonkers voltrok zich in hun
omgeving een ontwikkeling die van grote invioed is
geweest op de geschiedenis van heel Europa. Langzaam
maar zeker drong van over de oostgrens het gedachte-



Het Verbond van Edelen in 1566. De twee sterk gelijkende jongemannen. staand boven de ondertekenaar, stellen de jonkers Van Batenburg
voor (Bron: Digitale collectic Museon: Schoolplaat uit begin zoe eeuw naar een schilderij wit 1849 door Edouard de Bicfve).

goed van de Reformatie in onze streken binnen. Deze in
de kern religieuze vernieuwingsbeweging keerde zich
tegen wat zij zag als misstanden in de Katholieke Kerk.
Omdat die Kerk en de wereldlijke machthebbers in die
tijd nauw met elkaar verknoopt waren, verbond de
Reformatie zich gemakkelijk met het sluimerende verzet
tegen de centrale politieke overheid. Toen die, in de
persoon van Philips Il (de opvolger van keizer Karel V), de
centralistische teugels strakker ging aanhalen, kwam de
lokale adel in de lage landen in het geweer.

De edelen sloten zich onder leiding van Willem van
Oranje in 1565 aaneen in het “Verbond der Edelen”. We
kennen van hen het beroemde “Smeekschrift”, een
pleidooi voor de handhaving van het oude, decentrale
bestuur en voor vrijheid van godsdienst en geweten. De
edelen wilden hun oude sociale en politieke privileges
behouden en de vrijheid winnen om de godsdienst in
hun rechtsgebied te bepalen.

DE DOOD VAN VADER HERMAN

Van dit alles zullen de jonkers Dirk en Gijsbert tijdens
hun kinderjaren nog weinig weet hebben gehad.
Waarschijnlijk hebben ze wel gemerkt dat hun vader
Herman een lastig heerschap was, waarmee niet viel te
spotten. Hij weerde zich krachtig tegen iedereen die zijn
eer te na kwam en eiste ouderwetse feodale gehoor-
zaamheid van zijn ondergeschikten. Hij kwam daarmee
in conflict met zijn onderdanen, met het Batenburgse
kapittel en met de stad Nijmegen. In het kasteel moet
vaak gesproken zijn over de openlijke ruzies die tot op
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Dirk en Gijshert van Bronckhorst-Batenburg door Jacobus
Houbraken naar het origineel van H. Goltzius.

de kansel van de kapittelkerk werden uitgevochten. In de
archieven van het Hof van Gelre zijn daarover nu nog
stapels processtukken te vinden. Herman overleed in
1556 na een langdurig ziekbed in zijn geboortekasteel in
Stein. Hij verbleef daar in die periode en maakte er met
zijn vrouw ook zijn testament. Mogelijk woonde
Petronella in die tijd ook in Stein met haar jongere
kinderen. De jongens waren toen 13 en 14 jaar oud.
Twee oudere zussen waren al eerder uit Batenburg
vertrokken, een was getrouwd en een was kanunnikes
geworden in Mons (B).

Broer Willem was de nieuwe heer van Batenburg, maar
zal als legerofficier veel afwezig zijn geweest. Hij liet het
bestuur van zijn heerlijkheid aan zijn moeder over. Na



Dirk van Bronckhorst-Batenburg in: Johannes Gysius:
Oorspronck ende voortgang der Nederlandischer beroerten,
Leiden, 1616,

het overlijden van vader Herman nam zijn weduwe de
teugels in Batenburg stevig in handen als “Vrouwe Abso-
lute”. In tegenstelling tot haar man stond zij wel open
voor de Reformatie en vond daarbij weerklank bij haar
zoon Karel. Ze ontving vooraanstaande protestantse
predikers op het Batenburgse kasteel en stond toe dat
twee van de kanunniken openlijk de nieuwe godsdienst
uitdroegen en het avondmaal op “ketterse wijze” vierden.

BEVLOGEN VERZET

De twee jonkers raakten bezield door het elan van de
vernieuwingsbeweging. In de tien jaren tussen de dood
van hun vader en de aanbieding van bovengenoemd
Smeekschrift aan de landvoogdes van Philips |l
(Margarethavan Parma) radicaliseerden ze tot overtuigde
aanhangers van de nieuwe leer. Ze zullen al geen hoge
dunk hebben gehad van de behoudende kanunniken in
hun stad: de deken van het kapittel was door hun vader
in een processtuk al eens een “eerloze vrouwenschender”
genoemd. In 1566 kwam het tot een beeldenstorm in de
kerken van Batenburg en Horssen. De toen 23 jaar oude
Gijsbert gaf leiding aan het van de sokkels halen en
openbaar verbranden van de beelden. Hij en zijn grote
broer Willem speelden in dat jaar ook een actieve rol bij
het organiseren van het verzet tegen het Spaanse gezag
en het uitdragen van de Reformatie in Nijmegen.
Protestantse predikantenvonden in Batenburg onderdak
en bescherming en trokken vandaaruit naar Nijmegen
om met hagepreken hun nieuwe ideeén uit te dragen.
De “Vrouwe Absolute” Petronella van Praet van
Moerkerken probeerde haar onderdanen te dwingen de

Zilveren daalder uit 1557 met de naam van Willem van
Bronckhorst-Batenbure (GVIL* DE* BRONC) en het
familiewapen: links de Elimmende leeua van Bronckhorst,

rechts de vier wolscharen van Balenbuwrg (Collectie Fanus Kolen).

Hagepreek bij Antewerpen in 1566 door Herman Bodel. Het staat wel
vast dat dezelfde “Hermannus™ ook te gast was op het Batenburgse
kasteel en van daaruit hij Nijmegen ging preken. (Bron: Wikimedia
Commons, wit: Picter Corneliszoon Hooft en Geeraert Brandi, P.C.
Hoofts Nederlandsche historien, aangevulde heruitgave, 1705).

“ketterse” preken bij te wonen op straffe van een fikse
boete. Ze verbood priesters in haar heerlijkheid zelfs het
opdragen van de H. Mis. Deze daden van verzet tegen de
Kerk en de Spaanse koning zouden niet zonder gevolg
blijven.

DE GEUZEN EN DE BLOEDRAAD

De broers Karel, Dirk en Gijsbert sloten zich aan bij het
Verbondvan Edelen enzijtekenden ook het Smeekschrift.
Bij het aanbieden ervan aan de landvoogdes in 1566
waren zo'n tweehonderd edelen uit de Nederlanden en
Vlaanderen betrokken. Deze werden door haar entourage
smalend “gueux” genoemd, het Franse woord voor



Staticportret van de jonge Willem van Oranje als page van
Karel V, door Antonius Mor. 1555, nu in Staatliche Museen Kassel.
(Bron: Wikimedia Commons).

bedelaars. Vanaf die dag noemden zij zichzelf Geuzen.
Inmiddels was op verschillende plaatsen zoals Antwerpen,
Gent en Amsterdam de Reformatie en het verzet tegen
nieuwe plakkaten (= wetten) en belastingen van het
centrale gezag uitgegroeid tot een ware volksbeweging.
Opgejut door charismatische predikanten en vaak op z'n
minst stilzwijgend gesteund door hun adellijke heren,
werden door volgelingen van de nieuwe leer grote
vernielingen aangericht in kerken en kloosters. Veel
priesters en prelaten kwamen in het nauw. Een dergelijk
grote beeldenstorm was niet persé de bedoeling van de
verbonden edelen. Toch kwam die voort uit dezelfde
maatschappelijke onvrede en drang naar verandering
als ten grondslag lag aan hun Smeekschrift. Het effect
was desastreus.

Philips Il stuurde de hertog van Alva met een leger naar
de Nederlanden om de onrust de kop in te drukken. De
“ijzeren hertog” richtte een bijzondere rechtbank op, de
Raad van Beroerten, om de “ketterse” opstandelingen op
te sporen en te berechten en die opdracht werd
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BEZIELD DOOR HET
REVOLUTIONAIRE ELAN VAN
DE REFORMATIE.

meedogenloos uitgevoerd. De Raad werd berucht als de
Bloedraad door het grote aantal opgelegde dood-
vonnissen. In deze sfeer besloten de twee jonge
Batenburgers in hun jeugdige overmoed om voluit in het
gewapende verzet te gaan.

OP DE VLUCHT VOOR ALVA

Op Palmzondag 23 maart 1567 kwam Petronella met al
haar kinderen in Stein bij elkaar. Bij die gelegenheid
werd het testament van hun vader voorgelezen en de
vier broers beloofden op hunerewoord hette respecteren.
Het was hun laatste samenzijn. In de week erna ver-
zamelden Dirk en Gijsbrecht in Stein en Batenburg een
legertje van een honderdtal getrouwen en huurlingen.

Zij plaatsten zich onder bevel van Hendrik van Brederode.
Dat was naast Willem van Oranje de belangrijkste
adellijke aanjager van het verzet en de eerste die naar de
wapens had gegrepen. Zij trokken met hun troep naar
Amsterdam, waar Brederode probeerde de stad in zijn
greep te krijgen. Toen zij daar aankwamen had die echter
zijn poging al opgegeven en het hazenpad gekozen, tot
opluchting van het stadsbestuur en de inwoners. De
stad zat niet te wachten op weer een troep soldaten
onder bevel van twee jonge heethoofden en de
Batenburgers kwamen er niet in. Teleurgesteld en bang
voor de toorn van Alva die hen op de hielen zat, trokken
ze daarom via het |] door Noord-Holland naar Hoorn.
Van daaruit wilden ze via de Zuiderzee en Friesland naar
het Duitse Emden, waarheen ook Brederode was
uitgeweken. Op deze tocht plunderde het legertje naar
verluid het platteland, waarbij ook de abdij van Egmond
het moest ontgelden. Mogelijk was deze buit bedoeld
om vanuit Duitsland een nieuwe aanval op de Spaanse
vijand op te zetten. Ze werden echter verraden door de
schipper die hen over de zee zou brengen, gearresteerd
en naar Harlingen opgebracht. Vandaar werden ze eerstin
Vilvoorde en later in Brussel door Alva gevangen gehouden.

EXECUTIE ALS WRAAK

Meer dan een jaar later, eind mei 1568, wonnen de
Geuzen bij Heiligerlee een veldslag van het Spaanse
leger. Als wraak daarvoor nam Alva het besluit om
achttien gevangen edelen die bij de opstand betrokken
waren geweest te onthoofden. Op 1 juni waren de



jonkers Dirk en Gijsbert, “de kinderen van Batenburg”,
de eersten van de achttien die het schavot betraden. Zij
gingen de graven van Egmond en Hornes voor die vier
dagen later werden onthoofd. Dit geldt als het begin van
de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648).

VRIJHEIDSTRIJDERS OF DRINKEBROERS

Het hierboven vertelde verhaal is al door vele historici
beschreven. Hoezeer alle geschiedschrijving wordt
gekleurd door het perspectief van de schrijvers kunnen
onderstaande (ingekorte) fragmenten illustreren.

Uit: De vier Batenburgen en Batenburg (1855):

Wij vinden de “kinderen van Batenburg” in de kracht van
hun leven als mannen in de weer om hen, die om hun geloof
vervolgd werden of gegrepen waren, te beschermen en zo
mogelijk te bevrijden. Daarna zien wij die gebroeders voor
het jammerend vaderland ten strijde trekken, als kapiteins
in dienst van Hendrik van Brederode, Helaas! het scheen of
zif geboren waren om duur te boeten om hun wvurige
geestdrift, want zij werden op de tocht over de Zuiderzee
door de trouweloze schipper met opzet bij Stavoren op een
zandbank gezet en aan de Spanjaarden verraden! Zij
werden meedogenloos veroordeeld om onthoofd te worden,
met verbeurd verklaring van hun goederen. Noch hun
Jeugdige leeftijd, noch de voorspraak van de Duitse keizer en
de tussenkomst der Duitse prinsen, noch de zware
geldaanbiedingen van hun diep bedroefde moeder konden
het hart van Alva, de bloeddorstige trawant van de Spaanse
koning, vermurwen, om dat barbaarse vonnis te verzachten.
De hoofden der vermoorde Batenburgers werden op staken
gezet en met de rompen ernaast aan het volk ter bezichtiging
opgesteld. Na vijf dagen werden hun lijken zonder kist en in
ongewijde aarde begraven. Later werden nog twee
familieleden van de jeugdige gebroeders slachtoffers van
Alva’s ontembare wraakzucht en eigenbaat.

Uit: Het Huis en de Vrije Rijksbaronie Stein op de Maas (1871):
Een gruwzaam einde stond Dirk en Gijsbert van Bronck-
horst-Batenburg te wachten. Deze jongelieden waren drin-
kebroers en muiters van de ergste soort. Zij hadden de pro-
testantse godsdienst aangeniomen en zich voor de opstand
tegen Spanje verklaard. Zij wierven twee vendels krijgsvolk
aan en voegden die bij het kleine leger van hun neef en
drinkgezel Hendrik van Brederode, met het doel om zich van
enige steden meester te maken. Maar hun plan mislukte. Zif
wisten wat hun te wachten stond vanwege de strenge Hertog
van Alva. Zij gingen scheep met het voornemen om over zee
naar Duitsland te viuchten. Maar terwijl het volk slapend en
dronken op het dek lag, werd het schip op het zand gedre-
ven en de bemanning gevangen genomen. De koninklijke
ambtenaren vonden op het schip bijna honderd passagiers,
tweehonderd vuurwapens, voorts veel goud en Zzilver,
koorkappen, kazuifels en andere kerksieraden, die de vrij-
buiters in de kerken en kloosters van Holland geplunderd

Statieportret van de hertog van Alva (Fernando Alvarez de Toledo)
door Antonius Mor, 1549, nu in Palacio de Liria, Madrid. (Bron:
Wikimedia Commons). Antonius Mor was de hofschilder van

Karel V. Dat hij de latere aavisvijanden Alva en Willem van Oranje
portretteerde in dezelfde pose en wapenrusting illustreert hoezeer
ze heide uit dezelfde traditie voorthkoamen.

hadden. Vele der gevangen opstandelingen werden naar de
galeien gezonden, anderen opgehangen. De twee broeders
werden met nog zestien andere belhamels te Brussel open-
baar onthalsd. In de executie werd een onderscheid ge-
maakt tussen degenen die in de katholieke kerk en hen die
als aanhangers der nieuwe leerstellingen wilden sterven.
Voor de eersten hield het geroffel der trommels stil. Zij moch-
ten nog een woord tot het volk spreken. De twee jonge heren
Van Bronckhorst-Batenburg weigerden katholiek te sterven.



(_ " .Bx:fr/ g incos fendentes ro//’a f b W Qﬂ’"m‘”" Heroas, _Frgyn_'/)‘/ izrrg/;ﬂhr m
& Lo.?mn: N r},‘.’"!fp are et dare m_..-.ff veroryn, “Fas ﬁt ,'@_g, oqe .;M( 1gndante P &zl_rﬂvo -

Onthalsinghe der Kinderen van Batenburgh in 1568, in: Willem Baudartins, Afbeeldinge ende beschryvvinghe van alle de veldsiagen.
belegeringen ende and’re notabele geschicdenissen ghevallen in de Nederlanden. Michiel Colijn, Amsterdam, 1616, pag. 49. (Prent in
collectie Martin Bergevoet).
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